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DWALENDE SCHAPEN DIE WORDEN TERUGGEBRACHT

Een verlies is dikwijls het middel dat God gebruikt om Zijn dwalende schapen thuis te brengen; als

felle honden brengen zij afgedwaalden terug naar de herder. Hoe dikwijls hebben wij gezien dat de

christen gehoorzaam werd gemaakt aan de wil van zijn Heere door gebrek aan brood en harde

arbeid. Wanneer zij rijk en met goederen vermeerderd zijn, dragen vele belijders hun hoofd veel te

hoog, en spreken veel te opschepperig. Zoals David, beroemen zij zich: "Ik zal niet wankelen, want

Gij hadt mijn berg vastgezet." Wanneer een christen rijk wordt, in goede naam staat, een goede

gezondheid heeft en een gelukkig gezin, dan dwaalt hij maar al te vaak af. Als hij een echt kind van

God is, ligt er een roede voor hem klaar.
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