DURF TE BIDDEN!

In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem. Efeze

3:12

I_I et geeft me veel rust om te weten dat, ook al zitten er misschien veel fouten in mijn gebed
wanneer ik tot God kom, er toch altijd hoop is. Vaak ben ik zelfs kritischer op mijn gebeden dan op
alles wat ik verder doe. We horen soms lof over mensen die prachtig kunnen preken, maar een
oprecht gebed is minstens zo'n grote gave — misschien zelfs een nog grotere genade. Ja, jouw
gebeden kunnen gebrekkig zijn. Misschien ontbreekt er kennis, misschien maak je fouten in
woorden of gedachten. Toch kom je tot een troon van genade. Onze hemelse Vader weet wat je
werkelijk nodig hebt, ook als jij het zelf moeilijk kunt uitdrukken. Zelfs wanneer je geloof klein is,
wijst Hij je niet af. Zijn zegeningen hangen niet af van de grootte van je geloof, maar van de echtheid
en de oprechtheid ervan. En al is je gebed niet altijd vurig, nederig of volmaakt, Gods genade ziet
daar overheen. Hij vergeeft, en in Zijn ontferming reikt Hij naar je uit om je rijkelijk te geven wat je
nodig hebt. Dat is een bemoediging voor iedereen die nog nooit heeft gebeden: durf de eerste stap
te zetten. En voor jou die al gewend is te bidden, is het een aansporing om met meer vertrouwen,

meer vrijmoedigheid en meer zekerheid dan ooit de troon van genade te naderen.
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