DUIDELIJKE WOORDEN

En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid,

maar in het betonen van geest en Rracht. 1 Korinthe 2:4

Spurgeon werd door veel mensen bekritiseerd, sommigen zeiden dat hij lomp was in de manier
waarop hij sprak. Met andere woorden, hij gebruikte geen bloemrijke woorden. En dat was waar. Hij
probeerde niet op te scheppen; in plaats daarvan sprak hij in een taal die de mensen gemakkelijk
konden begrijpen. Ik denk dat je wel kunt raden waarom! Hij wist dat hij iets heel belangrijks te
zeggen had. Want het ging over datgene waar zijn luisteraars de eeuwigheid zouden doorbrengen,
en daarom wilde hij dat de gewone mensen Gods boodschap begrepen. Om dat uit te leggen

vertelde hij het volgende verhaal.

Op een dag raakte hij aan de praat met een matroos die hem vertelde dat de kapitein van zijn schip
een echte heer was. Hij gebruikte nooit grove of ruwe taal. Welnu, op een nacht, toen het schip op
zee was, kwam de kapitein aan dek en zag drie of vier matrozen die boven in het want (een plekje in
de mast) zaten te kaarten bij het licht van een lantaarn. Dit was zeker niet wat de kapitein wilde

zien! Dus riep hij hen toe: "Daarboven, doof die Luminator!"

De matrozen reageerden niet. Hij riep opnieuw, "lk zeg, doof die Luminator!" Ze reageerden nog
steeds niet! Dus riep hij een derde keer heel hard: "Doof die Luminator!" Maar ze gingen door met
kaarten! De kapitein werd ondertussen nogal boos! Hoe durfden ze zijn bevelen te weigeren? Hij
ging naar beneden en vond de eerste stuurman en vertelde hem dat hij deze kaartspelende
matrozen had bevolen hun Luminator te doven, maar dat ze zich niets van hem aantrokken. De
kapitein zei hem hen te gaan halen, zodat hij hen zou straffen voor het niet opvolgen van bevelen!
Weet jij misschien waarom ze de bevelen van de kapitein niet opvolgden? Het kan zijn dat jij

hetzelfde probleem hebt als zij!

De eerste stuurman zei: "Oh meneer, ze hebben u niet begrepen!" Hij zei tegen de kapitein: "Ik ga
het ze wel vertellen!" Dus beiden gingen terug aan dek en de eerste stuurman riep: "Jij daar! Doe dat
licht uit!" En de matrozen doofden de lantaarn onmiddellijk! Ze hadden de ingewikkelde woorden
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van de kapitein namelijk niet begrepen. Maar toen de eerste stuurman hen hetzelfde bevel in

eenvoudige taal gaf, begrepen ze het meteen!

De apostel Paulus wist hoe belangrijk het is om dingen eenvoudig te verwoorden, zodat gewone
mensen ze kunnen begrijpen. Hij schreef: 'En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in

overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht.' (1 Korinthe
2:4).

God spreekt duidelijk in Zijn Woord, vooral over de weg van verlossing. Als we ons van onze zonden
afkeren en op de Heere Jezus Christus vertrouwen, zijn onze zonden vergeven, dan hebben we

eeuwig leven, en zullen we eens naar de hemel gaan.

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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