Dreiging van binnenuit

Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon
des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen, die Hem liethebben. Jakobus 1:12

Een oud spreekwoord zegt: ‘Aan een leeg vat is niet altijd te zien of het waterdicht is, maar als het
met water gevuld is, zal blijken of het wel of niet lekt.” Het is in onze welvaart dat we op de proef
worden gesteld. Pas als een mens groot succes heeft, komen we erachter wie hij is. Door lof wordt
hij hoogmoedig, in welvaart komt zelfzucht openbaar, en geleerdheid maakt het lek van ongeloof
zichtbaar. Succes is de vuurproef voor het karakter. En daarom kan de voorspoed, die door
sommigen uitsluitend als positief gezien wordt, beter beschouwd worden als een intensieve vorm
van beproeving. O, Heere, bewaar ons evenzeer als het ons voor de wind gaat als wanneer we
tegenslag krijgen. ‘Een garnizoen is niet veilig als de vijand binnen de poort is.” U kunt al uw
deuren vergrendelen, alle vensters sluiten, maar als de dieven zelfs maar een klein kind naar binnen
hebben gebracht dat de grendels kan wegtrekken, is het huis niet beveiligd. Al het water van de zee
kan een schip geen schade berokkenen, totdat het water het ruim binnendringt. Het is daarom
duidelijk dat het grootste gevaar van binnenuit dreigt. Alle duivels uit de hel en alle verleiders op
aarde kunnen ons geen kwaad doen als onze natuur niet verdraaid was. Helaas is ons hart de
grootste vijand; dat is de kleine dief die in het huis geboren is.
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