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DRAGEN

… Ik zal dragen en redden. Jesaja 46:4

Spurgeon hoorde dit verhaal van een dominee die zijn vriend was. Later vertelde Spurgeon het

weer in een van zijn preken. Wat heeft een dominee nodig om zich goed voor te bereiden op preken

en bijbelstudies? Een dominee heeft natuurlijk boeken nodig — goede, christelijke boeken die hem

helpen de Bijbel beter te begrijpen. Maar waar bewaart hij al die boeken? De meeste dominees

hebben een speciale kamer vol boeken. Dat is hun studeerkamer. Daar lezen en schrijven ze hun

preken. Soms is die kamer in de pastorie (het huis van de dominee), en soms in het kerkgebouw. De

dominee in dit verhaal had heel veel boeken. Hij bewaarde ze allemaal in zijn studeerkamer thuis.

Op een dag besloot hij de studeerkamer te verhuizen — van een kamer beneden naar een kamer

boven. En wat betekende dat? Precies: hij moest ál zijn boeken de trap op dragen! De dominee had

een zoontje, dat zag hoe zijn vader aan het sjouwen was en zei: “Papa, ik wil ook helpen!” Hij was

nog vrij jong, maar erg enthousiast. Daarom gaf zijn vader hem een klein boekje en zei: “Goed, breng

dit kleine boekje maar naar boven.”

De jongen was een beetje teleurgesteld. Hij wilde een groot boek dragen — net als een echte man!

Dus pakte hij zelf een groot, dik boek. Sommige boeken zijn heel zwaar, weet je wel? Misschien heb

jij ook wel eens zo’n zwaar boek gezien, thuis of op school. De jongen probeerde het boek te dragen,

maar het was te zwaar voor hem. Hij droeg het tot aan de trap, zette het neer, ging zitten en begon

te huilen. Hij kon het gewoon niet verder tillen! Toen de vader later het verhaal aan Spurgeon

vertelde, zei hij: “En wat denk je dat er uiteindelijk gebeurde? Ik moest het boek naar boven dragen

en de jongen ook!” Spurgeon gebruikte dit verhaal om mensen iets belangrijks te leren. Soms

denken we dat we alles zelf kunnen doen voor de Heere. We voelen ons sterk en dapper. We

denken dat het makkelijk is om een goed christelijk leven te leiden, om “nee” te zeggen tegen

verkeerde dingen, of om anderen over Jezus te vertellen. Maar dan merken we dat het eigenlijk

helemaal niet zo makkelijk is. We hebben Gods hulp nodig. Hij wil ons helpen, net zoals de vader zijn

zoon droeg samen met het boek. In de Bijbel zegt God: “Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn,

ja, tot uw grijsheid toe zal Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en
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redden.” (Jesaja 46:4)
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