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DOORGROND MIJ, O GOD

Christus verschijnt als een Herder voor Zijn eigen schapen, niet voor anderen. Zodra Hij verschijnt,

nemen Zijn eigen schapen Hem waar - zij vertrouwen Hem, zij zijn bereid Hem te volgen; Hij kent

hen, en zij kennen Hem - er is een wederzijdse kennis - er is een voortdurende verbinding tussen

hen. Dus het ene teken, het zekere teken, het onfeilbare teken van wedergeboorte en aanneming is

een hartelijk geloof in de aangewezen Verlosser. Lezer, twijfel jij, ben jij er niet zeker van of je het

geheime merkteken van Gods kinderen draagt? Laat dan geen uur voorbij gaan voordat je gezegd

hebt: "Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart.
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