Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon
“Voor ledere Morgen”
Deze heeft God door Zijn rechterhand verhoogd... Handelingen 5:31

Onze Heere Jezus zit nu op de troon van de heerlijkheid. De hoogste plaats in de hemel is
ontwijfelbaar voor Hem. Toen Christus verhoogd werd, werd Hij dit ook als onze
vertegenwoordiger. Allereerst ontving Hij bijzondere heerlijkheid, die niemand zal bezitten. Maar
toch is de eer die Jezus kreeg, daarnaast ook het erfdeel van ale heiligen. Wij zullen aangevuurd
worden als wij nadenken over de intieme gemeenschap van Christus met Zijn volk. Wij zijn
werkelijk één met Hem. We zijn delen van Zijn lichaam. Zijn verhoging is onze verhoging. Hij zal
ons geven met Hem te mogen zitten op Zijn troon, zoals Hij overwonnen heeft, en met Zijn Vader
op Zijn troon zit. Hij heeft een kroon, en Hij geeft ons ook kronen. Hij heeft een troon, maar het is
voor Hem niet voldoende om zelf een troon te hebben. Hij wil dat de koningin aan Zijn rechterhand
staat, bekleed met het goud van Ofir. Hij kan niet verheerlijkt zijn zonder Zijn bruid. Gelovige, zie
nu op Jezus; laat het oog van het geloof op Hem zien, en zie de vele kronen op Zijn hoofd. Bedenk
dat je eens aan Hem gélijk zult zijn. Je zult niet zo groot en Goddelijk worden als Hij, maar toch zul
jein dezelfde eer delen. Je zult dezelfde zaligheid en waardigheid genieten, die Hij heeft. Wees
ermee tevreden om hier op aarde onbekend te zijn en om je levensweg door de velden van de
armoede of over de heuvels van beproeving te gaan. Je zult binnenkort met Christus regeren; Hij
heeft ons voor God tot koningen en priesters gemaakt. Wat een wonderlijke gedachte is dit. Christus
IS nu onze Vertegenwoordiger in de hemel, en Hij zal ons al snel tot Zich nemen om met Hem te
zijn, Zijn heerlijkheid te zien en in Zijn vreugde te delen.
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