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DOOR GODS GEEST

Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem vaneen scheurde, gelijk men een bokje

vaneen scheurt, en er was niets in zijn hand. Richteren 14:6

Ik wil u eraan herinneren dat het door Gods Geest was dat de overwinning behaald werd. We lezen:

‘Toen werd de Geest des HEEREN vaardig over hem, dat hij hem vaneen scheurde, gelijk men een

bokje vaneen scheurt.’ Laat de Heilige Geest ons helpen in onze moeite, dan zullen we geen

metgezel of wapens nodig hebben. Zonder Hem kunnen we echter niets doen. Dat is onze enige

behoefte - versterkt te worden met kracht van omhoog: de kracht van de Heilige Geest. Als we

geholpen worden door de Geest van God zal onze overwinning volkomen zijn: de leeuw zal niet

alleen verjaagd worden, maar hij zal in stukken gescheurd worden. Als we omgord zijn met de

kracht van de Geest, zal onze overwinning zowel gemakkelijk als volkomen zijn. Simson verscheurde

de leeuw of het een lammetje of een geitenbokje was. Terecht zei Paulus: ‘Ik vermag alle dingen

door Christus, Die mij kracht geeft.’ Als de Heere aan onze zijde is, hoeven we geen moment bang te

zijn, ook al zouden we omringd worden door alle duivels uit de hel. Als de Geest Gods op ons is, zijn

we machtiger dan alle helse legermachten. Soms hebben we te strijden tegen grote verdorvenheid,

of een sterke gewoonte en dan kunnen we overwinnen door de kracht van de heiligmakende Geest

van God, Die bij ons is en Die voor altijd in ons woont. Soms is het de wereld die ons wil verleiden

zodat we dreigen te bezwijken; maar we overwinnen de wereld door de overwinning van het geloof.

En als satan plots de begeerten van ons vlees opwekt, de lust der ogen en de trots des levens, dan

worden we daarvan bevrijd, want de Heere is een vurige muur rondom ons.
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