DOOR DE GEEST GODS GELEID

Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Romeinen 8:14

Door de Geest Gods geleid worden’ is een opmerkelijke manier van zeggen. Die drukt niet uit:
zovelen als er door de Geest Gods gedreven worden. Nee, de duivel is een drijver. Als u ooit iemand
ziet die fanatiek is, en onbeheerst — welke geest er ook in hem is, de Geest van Christus is het niet.
De Geest van Christus overreedt, Hij werkt met macht, maar het is wel een kalme Geest. Hij is geen
arend, maar een duif. Hij komt als een geweldige gedreven wind en vervult het huis waar de
discipelen zitten, maar tegelijkertijd komt Hij niet als een wervelwind aan over de woestijn om de
vier hoeken van het huis te treffen, zodat dit een puinhoop wordt. Hij komt als een vuurvlam die op
elk van de bevoorrechten zit, maar niet als de vuurvlam die het huis verbrandt en Jeruzalem
verwoest. Nee, de Geest van God is bedaard; Hij drijft niet, maar leidt. ‘Want zovelen als er door de
Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods.’ Als de Geest zo werkt, behandelt Hij ons met
ere; Hij handelt niet met ons als met redeloos en voortgedreven vee of als met zielloze golven van
de zee. Hij behandelt ons als intelligente wezens, geschapen om te denken en te overwegen. Hij
leidt ons zoals een man zijn kind leidt, of als iemand die zijn kameraad leidt. Voor ons is het een eer
onze geest en onze wil te onderwerpen aan deze Goddelijke Geest. Hoe dan ook: de wil is waarlijk

vrij wanneer de Heilige Geest hem in alle goedheid onderwerpt om gewillig te gehoorzamen.
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