DOOR CHRISTUS ALLEEN

Christus is de triomfwagen waarin de zielen naar de hemel worden getrokken. Het volk van de
Heere is op weg naar de hemel; zij worden in eeuwige armen gedragen; en die armen zijn de armen
van Christus. Christus draagt ze naar Zijn eigen huis, naar Zijn eigen troon; Het gebed "Vader! Ik wil
dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt", zal volledig in vervulling gaan. Het
kruis is het grote vervoersmiddel dat de stormen zal doorstaan en de gewenste hemel zal bereiken.

De zuilen zijn van goud, en het is bekleed met het purper van de verzoening van onze Heere Jezus.

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



