DOOD EN LEVEN IN CHRISTUS

Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch
dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.
Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven
betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor

God in Christus Jezus, onze Heere. (Romeinen 6:8—11) Lees verder Openbaring 1:12—18.

Voor God zou ik willen dat je geloof op één van deze vier ankers mag rusten. Jezus stierf, arme
bevende zondaar. Als Hij stierf en jou verdriet nam, zal Zijn verzoening je dan niet verlossen? Rust
daarin. Miljoenen zielen hebben op niets anders gerust dan in Jezus’ dood, het is een fundament van
graniet. De stromen van de hel kunnen het niet doen wankelen. Hou het kruis stevig vast. Hou het
vast en het zal jou vasthouden. Je kunt niet op Zijn dood vertrouwen en misleidt worden. Probeer
het, proef het en zie, je zult zien dat de Heere goed is en dat niemand op een stervende Verlosser
kan vertrouwen zonder met Hem in het paradijs te zijn. Maar als dit voor jou niet genoeg is, Hij is
ook opgestaan. Maak jezelf daarop vast. Hij heeft bewezen de Overwinnaar te zijn over je zonde en
je tegenstander, kun je dan niet op Hem vertrouwen? Ongetwijfeld zijn er duizenden heiligen die rijk
getroost zijn door het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan. Hij is opgewekt voor onze
rechtvaardigmaking. Zondaar, rust daarin. Hij leeft, want Hij is opgestaan. Hij is geen dode
Verlosser. Hij is geen dood offer. Hij is in staat je gebed te horen en Zelf voor God te pleiten.
Vertrouw op een levende Verlosser, vertrouw nu op Hem. Hij leeft voor altijd en daarom is het nog
niet te laat om verlost te worden. Als je tot Hem roept zal Hij je gebed horen, zelfs in de laatste
seconden van je leven. Ook al verging de wereld en was jij de laatste mens, toch leeft Hij eeuwig om
voor het aangezicht van de Vader te bidden. O denk er niet over na om ergens anders hoop te
zoeken! Hier zijn vier grote stenen voor jou, bouw je hoop daarop! Er is geen zekerder fundament,

Hij is gestorven, Hij is opgestaan, Hij leeft en Hij leeft voor altijd
Ter overdenking

Allerlei vragen, twijfels en angsten vallen ons geloof aan (Romeinen 8:32—34). De beste antwoorden

vinden we in de gekruisigde en opgestane Verlosser die aan de rechterhand van God voor ons bid.
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