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DONKERE WOLKEN VOL ZEGEN

Als de wolken vol zijn geworden, gieten zij regen uit op de aarde. Prediker 11:3

Waarom ben je bang voor de wolken die nu de lucht verduisteren? Het is waar, voor een tijdje

verbergen ze de zon, maar de zon wordt niet uitgeblust; Ze zal snel weer lang schijnen.

Ondertussen zijn die zwarte wolken gevuld met regen; hoe donkerder en hoe groter ze zijn, hoe

overvloediger ze regen van zegen moeten geven. Donkere wolken vol zegen. Hoe zou het kunnen

regenen zonder wolken? Onze problemen hebben ons altijd zegeningen gebracht, en dat zullen ze

altijd doen. Zij zijn de zwarte wagens van heldere genade. Deze wolken zullen snel plasregens

uitstorten op de aarde. Onze God kan ons droefheid brengen, maar Hij zal ons niet in ons verdriet

laten verdrinken; Nee, Hij zal ons met genade verfrissen. Onze liefdesbrieven van onze God komen

vaak naar ons toe in enveloppen met zwarte randen. Zijn wagens rommelen als de donder, maar ze

zijn geladen met zegeningen. De stok waarmee Hij slaat bloeit met zoete bloemen en voedende

vruchten. Maak je geen zorgen over de wolken, maar zing omdat de Mei-bloemen gekomen zijn

door de wolken met plasregens van April. O HEER, de wolken zijn het stof van Uw voeten! Wat bent

U dichtbij in de bewolkte en donkere dag! De liefde ziet U en is blij. Geloof ziet de plasregens in de

wolken en de kleine heuvels verheugen zich aan alle kanten.
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