DOE ZOALS U GESPROKEN HEBT

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Morgen"

Doe zoals U gesproken hebt. 2 Samuél 7 vers 25

God heeft nooit bedoeld dat we Zijn beloften als een misdruk zouden weggooien. Hij wilde dat ze
gebruikt zouden worden. God wil niet dat we met Zijn goud (Zijn beloften) omgaan zoals een
gierigaard met zijn geld. Hij wil dat er gebruik van wordt gemaakt. Het is geslagen om er handel mee
te drijven. Niets verblijdt onze Heere meer, dan wanneer Hij ziet dat er gebruik wordt gemaakt van
Zijn beloften. Hij heeft graag dat Zijn kinderen erop pleiten en dat zij tegen Hem zeggen: ‘Doe zoals
U gesproken hebt!” Wij verheerlijken God als we pleiten op Zijn beloften. Denk je dat God iets armer
zal worden door te doen wat Hij beloofd heeft? Of dat Hij iets minder heilig zal worden door jou
heilig te maken? Denk je dat Hij iets minder rein zal worden als Hij jou van jouw zonden reinigt? Hij
heeft gezegd: ‘Kom dan, laten wij samen een rechtszaak voeren. Al waren uw zonden als scharlaken,
ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.’
Het geloof grijpt deze belofte van vergeving aan; het wacht niet, door te zeggen: “Zou het wel waar
zijn?” Het gaat met deze belofte regelrecht naar de genadetroon en pleit: ‘Heere, hier heb ik Uw
belofte. Doe zoals U gesproken hebt.” Onze Heere antwoordt: ‘U geschiede zoals u wilt.” Als een
christen een belofte aangrijpt vanuit een verkeerde motivatie, onteert hij God. Maar als hij naar de
genadetroon vlucht, en smeekt: ‘Heere, ik heb niets dat voor mij pleit dan alleen Uw eigen Woord’,
dan zal hij zijn wens ontvangen. Onze hemelse Bankier heeft er genoegen in om de cheques die Hij
Zelf heeft uitgeschreven, uit te betalen. Laat de belofte nooit roesten. Trek het woord van de belofte
als een zwaard uit de schede en gebruik het met heilige vurigheid. Denk niet dat God wordt
lastiggevallen door Hem voortdurend en aanhoudend Zijn eigen beloften voor te houden. Hij hoort
het geroep van behoeftige zielen graag. Het is voor Hem een vreugde om zegeningen uit te delen.
Hij is meer bereid om te luisteren dan u bent om te vragen. De zon wordt er niet moe van om te

schijnen en een bron wordt er niet moe van om water op te wellen. Het is Gods natuur om Zijn
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beloften te houden; ga daarom onmiddellijk naar Zijn troon met deze woorden: ‘Doe zoals U

gesproken hebt.
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