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DOE NIET ALS JONA

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heeren, en hij kwam af

te Jafo. Jona 1:3

In plaats van naar Nineveh te gaan om daar Gods Woord te prediken, zoals God hem geboden had,

ging Jona naar Joppe omdat hij daar niets voor voelde. Er zijn momenten waarop Gods knechten

terugschrikken voor de hun opgedragen taak. En wat is dan het gevolg? Wat raakte Jona door zijn

gedrag kwijt? Hij verloor de tegenwoordigheid en troostvolle blijdschap van Gods liefde. Als we de

Heere Jezus dienen zoals gelovigen dat moeten doen, dan is God met ons. En al hebben we dan de

hele wereld tegen, als God maar met ons is, doet dat er niet toe. Maar op het moment dat we

terugdeinzen en onze eigen plannen gaan uitvoeren, zijn we als iemand die zich zonder loods op

zee bevindt. Dan zouden we wel eens bitter kunnen gaan klagen en gaan kreunen: ‘O God, waar

bent U gebleven? Hoe heb ik zo dwaas kunnen zijn om uw dienst te mijden en op die manier de

heldere glans van Uw aangezicht te missen? Die prijs is te hoog. Laat mij weer terugkeren tot mijn

vroegere trouw, opdat ik mij mag verblijden in Uw tegenwoordigheid.’ Bovendien verloor Jona ook

alle vrede in zijn ziel. De zonde verwoest al gauw de gemoedsrust van de gelovige. Het is de giftige

boom, waarvan de bladeren dodelijke druppels afscheiden, die het leven van blijdschap en vrede

vernietigen. Jona verloor alles, waaruit hij in ieder ander geval troost zou hebben kunnen putten. Hij

kon geen beroep meer doen op Gods beloften hem te bewaren, want hij was niet op Gods weg. Hij

kon niet zeggen: ‘Heere, bij de uitoefening van mijn plicht stuitte ik op deze moeilijkheden, helpt U

mij daar nu doorheen.’ Hij maaide wat hij zelf gezaaid had; hij ging helemaal op in zijn eigen plannen.

Christen, als u niet wilt dat alle golven en baren over uw hoofd zullen spoelen, speel die rol van Jona

dan niet. U zult tot de ontdekking komen dat het op den langen duur veel zwaarder valt Gods wil en

werk te ontlopen, dan u daaraan van meet af aan over te geven. Jona verspilde zijn tijd, want

uiteindelijk moest hij toch naar Nineveh. Het is moeilijk om met God te strijden; laten we ons
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meteen maar gewonnen geven.
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