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DOE ALLES MET VOLLE TOEWIJDING

Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen. Prediker 9:10

Deze tekst leert ons dat we het werk dat op ons pad komt met volle toewijding moeten doen.

Wacht niet op grote kansen of bijzonder werk, maar zet je juist in voor de gewone en dagelijkse

taken die zich aandienen. Het verleden is voorbij en de toekomst is nog onbekend; het enige

moment dat we werkelijk hebben, is het heden. Stel daarom niet uit tot morgen wat je vandaag voor

God kunt doen. Zet nu de eerste stap en probeer juist vandaag al vruchtbaar te zijn in je leven en

dienst aan God. Doe alles wat je onderneemt met volledige toewijding en al je kracht. Stel niet uit,

want niemand heeft ooit God gediend door iets tot later uit te stellen. Als we Christus willen eren

en Zijn zegen willen ontvangen, gebeurt dat door wat we vandaag doen. Wat je ook voor Hem doet,

doe het van harte en met heel je ziel. Geef Hem niet af en toe wat half werk, maar dien Hem met

volledige toewijding. De kracht van een christen ligt echter niet in zichzelf, want uit onszelf zijn wij

zwak. Onze ware kracht vinden we bij de Heere van de hemelse machten. Vertrouw daarom op

Hem: zoek Zijn hulp in gebed en geloof, en als je jouw taken hebt gedaan, weet dan dat de Heere het

zal zegenen. Als we op deze manier voor Hem aan het werk gaan, zal het goed zijn en niet zonder

vrucht blijven.
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