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DIVERSITEIT

Uit The Sword and the Trowel van 1865, door C.H. Spurgeon.

Veel mensen voelen zich onrustig omdat hun bekering of ervaring van troost anders is

verlopen dan bij anderen. Ze denken dat ze niet op de juiste manier tot Christus zijn gekomen,

omdat ze niet precies dezelfde vreugde of dezelfde diepte van verdriet hebben gevoeld als bepaalde

heiligen over wie ze hebben gelezen. Maar is het nodig dat deze oprechte mensen zich daar zo'n

zorgen over maken? Wij denken van niet.

God werkt nu eenmaal niet met eenvormigheid, niet in de natuur en ook niet in de genade. Geen

twee menselijke gezichten zijn precies hetzelfde; zelfs broers, geboren uit dezelfde moeder en op

dezelfde dag, kunnen net zo verschillend zijn als Jakob en Esau. In grote bossen zijn geen twee

bladeren exact gelijk. Diversiteit is de regel in de natuur, en zo is het ook in Gods genade.

De heer Beecher heeft deze waarheid mooi verwoord in een gelijkenis: Stel je voor dat God alle

bloemen zou oproepen om voor Hem te verschijnen, en de zonnebloem zou zich schamen omdat zij

geen viooltje is, en het viooltje zou zich uitrekken om net zo groot te zijn als een zonnebloem. Of

stel je voor dat de lelie de pracht van de roos zou willen bezitten, en de roos de witheid van de lelie

zou nastreven. Zo zou elke bloem zichzelf minderwaardig voelen, omdat zij niet is zoals de ander.

Maar God zou dan zeggen: "Houd toch op, dwaze bloemen! Ik heb jullie juist ieder een eigen vorm,

kleur en geur gegeven, en Ik wil dat jullie brengen wat je hebt ontvangen. Zonnebloem, kom als een

zonnebloem, viooltje als een viooltje; laat de roos bloeien als een roos en de lelie schitteren als een

lelie." Zodra de bloemen deze waarheid begrepen, hielden ze op te verlangen naar wat ze niet

hadden, en ieder kwam in zijn eigen schoonheid om hun geur als wierook op te laten stijgen en

samen te zijn tot een kroon van schoonheid rondom Gods troon.

Lezer, de heiligen zijn één in Christus Jezus, maar ze zijn niet aan elkaar gelijk in hun

bijzonderheden. Wie je ook bent: als je vertrouwt op de Verlosser, is je eeuwig leven zeker. En zo

niet, dan ben je geestelijk dood terwijl je leeft. De belangrijkste vraag is: Wat betekent Jezus Christus
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voor mij? Als Hij alles voor mij is, dan is alles goed. Als dat niet zo is, kan ik misschien lijken op een

heilige, maar dan ben ik er in werkelijkheid geen.
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