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DIT WEET IK, GOD IS VOOR ONS

God is voor mij." Hij was "voor ons", anders zou Hij Zijn geliefde Zoon niet hebben gegeven. En omdat
Hij "voor ons" is, zal de stem van het gebed altijd Zijn hulp verzekeren. "Wanneer ik roep tot U, dan
zullen mijn vijanden zich achterwaarts keren." Dit is geen onzekere hoop, maar een gegronde
zekerheid - "dit weet ik." Ik zal mijn gebed tot U richten, en zal opzien naar het antwoord, in de
zekerheid dat het zal komen, "want God is voor mij." O gelovige, hoe gelukkig ben jij met de Koning
der koningen aan je zijde. Hoe veilig ben je met zo'n Beschermer! Hoe zeker is je zaak, bepleit door
zo'n Advocaat! Als God voor je is, wie kan dan tegen je zijn?
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