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NIET HET LAND VAN RUST

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Sta op en ga weg, want dit is niet het land van de rust. Micha 2 vers 10

Het moment komt snel dichterbij, waarop de boodschap tot ons zal komen: ‘Sta op en ga uit het

huis, waarin je woonde, uit de stad waar je werkte, weg uit je familie en vriendenkring. Maak je

gereed voor je laatste reis.’ Maar wat weten wij eigenlijk over deze reis? En wat weten wij over het

land waarheen wij reizen? Wij hebben er iets van gelezen, en de Geest heeft ons er iets van

bekendgemaakt, maar hoe weinig zijn we eigenlijk bekend met het rijk van de toekomst! We weten

dat er een zwarte, stormachtige rivier is, die ‘de dood’ genoemd wordt, die wij op het bevel van God

moeten oversteken. Hij belooft op dat moment bij ons te zijn. Maar wat volgt er na de dood? Welke

wondere wereld zal zich voor onze verbaasde blikken openen? Welk toneel zal zich voor ons

gezicht ontvouwen? Nog nooit is er een reiziger teruggekomen om het ons te vertellen. Maar wij

weten genoeg over dit hemelse land om onze roeping daarheen te volgen met vreugde en

blijdschap. De reis van de dood mag dan wel donker zijn, wij kunnen die toch zonder angst tot een

einde brengen, omdat wij weten dat God met ons is als wij door het dal van de schaduwen van de

dood gaan. Daarom hoeven wij niet bang te zijn voor het kwaad. Wij zullen afscheid moeten nemen

van alles wat wij hier liefgehad en gekend hebben. Maar wij gaan naar het huis van onze Vader, naar

de woning van onze Vader, waar Jezus is! Naar de Koninklijke stad, die fundamenten heeft, waarvan

God de Bouwer en Ontwerper is. Het zal onze laatste reis zijn, om dan voor eeuwig met Hem te zijn,

Die wij liefhebben. Dan zullen we omringd zijn door Zijn volk en in de tegenwoordigheid van God

mogen zijn. Christen, denk veel aan de hemel. Het zal je vooruit doen snellen en je de moeilijkheden

van onderweg doen vergeten. Dit tranendal is slechts het pad dat naar het betere Vaderland leidt.

Deze wereld van ellende is slechts de voorbereiding op de wereld van zaligheid!

Bereid ons zelf voor

voor ’t paradijs hierboven,
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om met het hemels koor

voor eeuwig U te loven!
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