DIT IS DE WEG, WANDELT IN DEZELVE

... en na het vuur het suizen van een zachte stilte. 1 Koningen 19:12

De stem in het suizen van de zachte stilte zal u vaak zeggen wat u te doen staat. ‘En uw oren zullen
horen het woord Desgenen Die achter u is, zeggende: Dit is de weg, wandelt in dezelve.” Als het zou
gebeuren dat u ergens bent waar u niet onder de bediening van het Woord kunt komen, of er geen
profijt van hebt, dan zal die stem tot u spreken. Bij het lezen van de Schriften zal die stem met zo'n
macht tot u spreken, als geen andere stem ooit over uw ziel heeft gehad. Uiteindelijk is het de stem
van Jezus, de stem van de eeuwige liefde; het is de stem die op Golgotha heeft gezegd: ‘Het is
volbracht.’ Het is de stem die zei: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal
u rust geven.’ Het is de stem die in de hemel pleit: ‘Vader, Ik wil dat waar Ik ben ook die bij Mij zijn
die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen.” Beste vrienden, luister
niet naar andere stemmen. Verwacht geen andere openbaring te ontvangen dan die welke staat
opgetekend in dit heilige Boek. U hebt niet alleen Mozes en de profeten; u hebt ook Jezus en de
apostelen. Hoor hen dan. Laat de stem in het suizen van de zachte stilte u de waarheid openbaren.
Verander de inzetting van God niet en vergeet niet een van Zijn bevelen. Volg het Lam waar Het ook
gaat. Waar u de afdruk ziet van Zijn doorboorde voeten, zet daar uw voeten in. Doe als Hij deed,
wees als Hij was, en dan zult u spoedig zijn waar Hij is. Moge de Heilige Geest, en het suizen van Zijn
zachte stilte met u zijn totdat u Zijn aangezicht zult zien, zonder een voorhangsel tussen Hem en u,

om Zijns lieven Naams wil. Amen.
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