
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

DIE ONS ALLE DINGEN IN RIJKE MATE VERSCHAFT

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
…de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten… 1 Timotheüs 6:17

Onze Heere geeft altijd. Hij trekt Zijn hand niet terug, zelfs niet één moment. Zolang een voorwerp

van Gods genade nog niet helemaal tot de rand toe gevuld is, zal de olie blijven stromen. Hij is een

altijd schijnende Zon; Hij is het Manna, waarin God iedere morgen weer voorziet; Hij is een Rots in

de woestijn, uit Zijn geopende zijde stroomt het leven zonder ophouden. De regen van Zijn genade

valt altijd; de rivier van Zijn goedheid stroomt steeds, en de bron van Zijn liefde loopt steeds over.

Zoals onze Koning in eeuwigheid niet kan sterven, zo kan Zijn genade nooit tekort schieten. Wij

plukken de vruchten van deze genade iedere dag, en haar takken buigen zich iedere dag naar ons

neer met een nieuwe overvloed van genade. Iedere dag met Hem is een feestdag. Wie ging er ooit

ongezegend bij Hem vandaan? Wie is er ooit hongerig van Zijn tafel opgestaan, of zonder hemelse

troost weggegaan? Zijn barmhartigheden zijn iedere morgen en avond weer nieuw! Wie kan de

zegeningen tellen die Hij ons geeft? Elke zandkorrel die uit het glas van de tijd valt, is een teken van

Zijn onmetelijke barmhartigheid. De vleugels van onze uren zijn bedekt met het schitterende goud

van Zijn liefde en met het zilver van Zijn goedheid. De rivier van de tijd voert het goudzand van Zijn

genade, afkomstig van de eeuwige bergen, met zich mee. De ontelbare sterren wijzen ons op het

nog minder te tellen leger van zegeningen. Wie kan de zegeningen tellen die God over Israël

uitstort? Hoe kan mijn ziel Hem, Die ons iedere dag met Zijn weldaden overlaadt en ons kroont met

Zijn barmhartigheden, groot maken? Was mijn aanbidding maar even groot als Zijn goedheid. O

ellendige tong, hoe is het mogelijk dat je zwijgen kunt?! Word wakker, zodat ik niet gedwongen

word om jou mijn schande te noemen, in plaats van mijn roem. ‘Ontwaak, luit en harp, ik zal de

dageraad doen ontwaken!’
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