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ALLE DINGEN ZIJN MOGELIJK, DEGENE DIE GELOOFT

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”
Alle dingen zijn mogelijk, degene die gelooft. Mark. 9: 23

Er zijn veel christenen die altijd twijfelen en angstig zijn, ze zijn van mening dat dit de normale

situatie is van een gelovige. Dit is een dwaling want, ”alle dingen zijn mogelijk degene, die gelooft.”

Het kan zijn, dat je in een situatie komt, waarin een opkomende twijfel of angst als een vogel door je

ziel vliegt, maar zij zal daar niet blijven. Wanneer je leest over zoete en heerlijke

gemeenschapsoefeningen van andere medegelovige, dan zucht je, en zegt: ”Helaas! deze dingen zijn

niet voor mij.” O arme tobber, als je maar geloof had, dan zou je op de zonnige tinne van de tempel

kunnen staan, want alle dingen zijn mogelijk degene, die gelooft.” Je hoort van heldendaden die de

heilige voor Jezus gedaan hebben; wat zij van Hem ervaren hebben, en hoe zij aan Hem gelijk waren,

hoe zij in staat geweest zijn om ter wille van Hem grote vervolgingen te doorstaan, maar je zegt:

”Ach, ik ben maar een worm; ik kan zo ver niet komen.” Maar er is niets van hetgeen een heilige ooit

was, dat jij niet kunt worden. Er is geen hoogte in de genade, geen geestelijke volmaaktheid, geen

zekerheid van geloof, geen roeping, die niet voor jou binnen handbereik is wanneer je de kracht van

het geloof bezit. Leg die zak en het as nu opzij en verhef jezelf tot de waardigheid die jou toekomt.

Je bent een kleine in Israël, omdat jij het zo wilt, niet omdat het noodzakelijk zou zijn. Het is niet

passend dat je in het stof kruipt, o Koningskind, sta op! De gouden troon van de geloofsovertuiging

wacht op je! De kroon van de gemeenschapsoefening met Christus ligt voor je klaar. Kleed je met

scharlaken en fijn linnen, en leef elke dag in overdaad; want, als je geloofd, zul je je voeden met het

vette der lammeren, je land zal overvloeien van melk en honing, en je ziel zal verzadigd zijn van

merg en vet. Vergader gouden schoven van genade die op je wachten in de velden van geloof. ”Alle

dingen zijn mogelijk degene, die gelooft.”
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