DIERBARE JEZUS

Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar. 1 Petrus 2:7

Petrus noemt Jezus kostbaar. Maar zelfs hij kon niet uitleggen hoe kostbaar Hij is, en eigenlijk
kan niemand van ons de volle waarde bevatten van Gods onuitsprekelijke gave. Geen enkel
menselijk woord kan uitdrukken hoe dierbaar de Heer Jezus is voor Zijn kinderen, of hoe onmisbaar
Hij is voor hun vrede en hun geluk. Heb jij dat niet zelf ervaren, gelovige? Dat je, midden in
overvloed, je toch leeg en dor voelde omdat de Heer afwezig leek? De zon scheen, maar zonder
Christus werd de wereld donker. Of het was nacht, en zonder de heldere Morgenster kon geen
enkele andere ster ook maar een straaltje licht geven. Wat een dorre woestijn is deze wereld zonder
Jezus! Wanneer Hij Zich even verbergt, verdorren de bloemen in onze tuin, vergaan de vruchten,
verstomt het gezang van de vogels, en worden onze hoopvolle plannen weggeblazen als door een
storm. Geen enkele kaars kan daglicht brengen wanneer de Zon der Gerechtigheid verduisterd is.
Hij is het diepste leven van ons leven, het licht van ons licht, de ziel van onze ziel. Beste vriend, stel
je eens voor: hoe zou jij kunnen leven zonder Hem? Hoe zou je de dag beginnen zonder Zijn
aanwezigheid, terwijl de strijd je wacht? Hoe zou je de avond ingaan zonder de open deur van
gemeenschap met Hem, als je moe en uitgeput thuiskomt? Gezegend is Zijn naam, want Hij laat je
die weg nooit alleen gaan. Jezus verlaat en vergeet de Zijnen niet. En juist als je even stilstaat bij de

gedachte hoe het leven zou zijn zonder Hem, besef je des te meer hoe kostbaar Hij werkelijk is.
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