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DIENAREN IN HET LIVREI VAN HEILIGHEID

Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen. Efeze 5:1

Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.’ Ik zou niets weten wat ons zo nuttig voor onze

medemensen maakt als dit. Wat is onze roeping in de wereld? Is dat niet dat we onze medemensen

God voor zullen houden, Die ze maar al te gemakkelijk vergeten? Als we als geliefde kinderen

navolgers van God zijn, dan worden ze wel gedwongen om aan God te denken, want dan zullen ze

Zijn karakter in dat van ons weerspiegeld zien. Ik heb gehoord dat een atheïst eens zei dat hij ieder

argument kon weerleggen, behalve het voorbeeld van zijn godzalige moeder; daar had hij geen

weerwoord op. Een echte heilige christen is een lichtstraal van Gods heerlijkheid en een getuigenis

van Gods bestaan en goedheid. De mensen kunnen God niet vergeten zolang zij Zijn dienaren onder

hen zien die in het livrei van heiligheid gekleed gaan. We moeten niet alleen de zorgelozen aan God

herinneren, maar we moeten ook de onwetenden onderwijzen door onze wandel en gesprekken. Als

zij ons gadeslaan en zien hoe wij leven, moeten ze wel iets over God leren. Heilige mensen zijn de

Bijbel voor de wereld; degenen die het Testament niet lezen, lezen ons getuigenis.
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