DIENAREN GEEERD

Wie de vijgenboom verzorgt, zal zijn vrucht eten, wie zijn heer bewaakt, zal geéerd worden. Spreuken

2718

Wie zijn vijgenboom ondehoud, krijgt vijgen voor zijn werk. En wie op zijn goede meester wacht,
wordt beloond met eer. De Heere Jezus is echt de beste van alle meesters. Het is een eer om zelfs
het kleinste werk voor Hem te doen. Het dienen van sommige meesters is vergelijkbaar met het
verzorgen van een wilde appelboom. Als beloning krijg je dan zure appels te eten. Maar als je de
Heere Jezus dient, dan is dat als het verzorgen van een vijgenboom waarvoor je in ruil de lekkerste
vijgen krijgt. Zijn dienst is een vreugde op zich. Als je doorzet, zul je vooruitgang zien. Als vrucht zul
je hier op aarde zegen ontvangen en als beloning zul je heerlijkheid in de hemel ontvangen. De
meeste eer zul je ontvangen in het seizoen waarin de vijgen rijp zijn, namelijk in de komende wereld.
De engelen die nu je dienaren zijn, zullen je naar huis dragen wanneer je werk hier beneden klaar is.
De hemel, waar Jezus is, zal je eervolle thuis zijn en de eeuwige zegen je eervolle deel. Wie kan zich
de volle betekenis voorstellen van deze belofte: ‘die zijn heer waarneemt, zal geéerd worden’?
Heere, help me om op mijn Meester te wachten. Geef dat ik alle ideeén over eer laat varen tot de
tijd dat U Zelf mij zult eren. Ik wens dat Uw Heilige Geest mij tot een nederige en geduldige werker

en wachter maakt!

© Het Spurgeon Archief

Page: 1



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



