DIE ZLIN HET, DIE VAN MIJ GETUIGEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Die zijn het, die van Mij getuigen. Johannes 5:39

Jezus Christus is de Alfa en Omega der Schrift; Hij is het onafgebroken thema van de heilige
bladzijden; van de eerste tot de laatste getuigen zij van Hem. Reeds bij de schepping ontdekken wij
zijner handen werk; wij horen de voorspelling omtrent Hem in de belofte van het zaad van de
vrouw; wij zien Hem afgebeeld in de ark van Noach; wij wandelen met Abraham, waar wij de dag van
de Messias aanschouwen; wij verkeren in de tenten van Izak en Jacob, en verkwikken ons door de
genadevolle belofte; wij horen de grijzen Israél van de Silo spreken; en in de menigvuldige
schaduwen van de wet vinden wij de Heiland overal voorgesteld. Profeten en koningen, priesters en
leraars zien allen naar een richting uit; zij staan allen als de cherubijnen over de arke, begerende om
daarbinnen te zien en het geheim van Gods grote verzoening te lezen. Nog duidelijker vinden wij
onze Heere in het Nieuwe Testament, als het albezielend onderwerp. Niet als een enkele
goudklomp hier en daar, noch als stofgoud in geringe hoeveelheid verspreid, maar hier staat ge op
een hechte vloer van goud; immers de gehele inhoud van het Nieuwe Testament is Christus,
gekruisigd, en zelfs het slotvers wordt bepareld door Jezus’ naam. Wij behoorden de Bijbel altijd bij
dit licht te lezen; het Woord moesten wij beschouwen als een spiegel, waarin Christus neerziet uit
de hemel; en dan, waar wij erin zien, zien wij zijn aangezicht als in het glas weerkaatst, duister
weliswaar, maar toch op een wijze, die een gezegende voorbereiding is voor het zien van Hem, zoals
wij Hem eenmaal zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. Dit boekdeel bevat de letteren van
Jezus Christus tot ons gericht, met zijn liefdegeur doortrokken. Deze bladzijden zijn de kleren van
onze Koning, en zij rieken naar myrrhe, alo€ en cassie. De Schrift is de koninklijke zegewagen,
waarin Jezus voorttrekt, geplaveid met liefde voor de dochters van Jeruzalem. De Schriften zijn de
doeken, waarin het heilig kind Jezus is gewikkeld; ontrol ze en gij vindt uw Zaligmaker. De zakelijke

inhoud van het Woord van God is Christus.
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