DIE ZICHZELF VERNEDERT, ZAL VERHOOGD WORDEN

Die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Luk. 18:14

Het moet niet zo moeilijk voor ons zijn om onszelf te vernederen, want wat hebben wij om trots op
te zijn? Wij behoren de laagste plaats in te nemen, zonder dat ons bevolen wordt dit te doen. Als wij
dat beseffen en eerlijk zijn, zullen wij klein zijn in onze eigen ogen. Vooral zullen wij in ons gebed
voor de Heere totaal wegslinken. Daar kunnen wij niet van verdienste spreken, want wij hebben er
geen; wij moeten ons enig en alleen op de genade beroepen: "O God, wees mij zondaar genadig”.
Hier hebben wij een bemoedigend woord van de troon. Wij zullen door de Heere worden verhoogd,
als wij onszelf vernederen. Voor ons loopt de weg naar boven bergafwaarts. Wanneer wij worden
ontkleed van onszelf, worden wij bekleed met ootmoed en dat is het beste gewaad. De Heere zal
ons verhogen in de kennis van zijn Woord en in de gemeenschap met Hemzelf; Hij zal ons verhogen
in het genot van een besliste vergeving en rechtvaardiging. De Heere schenkt zijn eerbewijzen aan
hen, die ze kunnen dragen tot eer van de Gever. Hij schenkt nuttigheid, aanvaarding, en invloed aan
hen, die daardoor niet hoogmoedig worden, maar worden verootmoedigd door een gevoel van
groter verantwoordelijkheid. Noch God, noch een mens zal lust hebben iemand te verheffen, die
zichzelf verheft; maar zowel God als goede mensen verenigen zich om een bescheiden

verdienstelijkheid te eren. O, Heere, laat ik mezelf wegcijferen, opdat ik mag worden verhoogd in U.
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