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DIE ZAL IK, VAN DEZE DAG AF, ZEGENEN

Die zal Ik, van deze dag af, zegenen. Haggai 2:20

De toekomstige dingen zijn voor ons verborgen. Toch is hier een spiegel, waarin wij de ongeboren

jaren kunnen zien. De HEERE zegt: "Van deze dag af zal Ik u zegenen”. Het is de moeite waard te

letten op de dag, waarop in deze belofte wordt gedoeld. Er was misgewas geweest, brandkoren en

meeldauw, en dat alles om de zonde van het volk. Thans zag de HEERE deze gekastijden beginnen

Zijn Woord te gehoorzamen, en Zijn tempel te bouwen, en daarom zegt Hij: "Van de dag af als het

fundament aan de tempel des HEEREN is gelegd geworden, stelt er uw hart op. "Van deze dag af zal

Ik u zegenen”. Als wij in een of andere zonde hebben geleefd, en de Geest leidt er ons toe om ons

daarvan te reinigen, mogen wij rekenen op de zegen van de HEERE. Zijn glimlach, zijn Geest, zijn

genade, zijn volkomener openbaring van zijn waarheid, zullen alle voor ons het bewijs zijn van een

ruimer zegen. Wij kunnen in een scherpe tegenstelling met de mensen vervallen vanwege onze

getrouwheid, maar wij zullen opstaan tot een nauwer omgang met de HEERE, onze God, en een

helderder inzicht in onze aanneming door Hem. HEERE, ik heb besloten om U trouwer te zijn, en

nauwgezetter in mijn opvolgen van uw lering en uw voorschrift; en ik bid U daarom door Christus

Jezus, de zegen van mijn dagelijks leven te doen toenemen, van nu af aan en voor altijd.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


