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DIE OPENT EN NIEMAND SLUIT

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Die opent en niemand sluit. Openbaringen 3:7

Jezus is de bewaarder van de poorten van het Paradijs, en voor elke gelovige ziel stelt Hij een open
deur, die geen mens of duivel tegen haar zal kunnen sluiten. Hoe zalig zal het zijn, als wij ontdekken,
dat het geloof in Hem de gouden sleutel was tot de eeuwige deuren. Mijn ziel, draagt gij deze
sleutel in uw boezem, of vertrouwt gij op de ene of andere valse sleutel, die u op het einde zal doen
falen? Hoor deze gelijkenis van de prediker, en vergeet haar niet. De grote Koning maakte een
feestmaal en verkondigde aan de gehele wereld, dat niemand zou binnenkomen dan zij, die de
schoonste bloem, die er bloeit, met zich zouden brengen. De geesten der mensen verdringen zich
aan de poort bij duizendtallen en elk van hun brengt de bloem met zich, die hij als de koningin van
de hof beschouwt; maar bij grote schare worden zij van voor het aangezicht des Konings verdreven
en treden de feestzalen niet binnen. Sommigen brengen in hun hand de dodelijke nachtschaduw
van het bijgeloof, of de vertoning makende papavers van Rome, of de dolle kervel van de
eigengerechtigheid, maar deze zijn de Koning niet welgevallig: die ze brengen worden buiten de
paarlen poorten gesloten. Mijn ziel, hebt gij de roos van Saron geplukt? Draagt gij steeds de lelie van
de dalen in uw boezem? Zo ja, dan zult gij haar waarde leren kennen; immers wanneer gij de
hemelpoort nadert, hebt gij slechts deze keur van de bloemen te vertonen, en de deurwachter zal
terstond opendoen; geen ogenblik zal hij u de toegang weigeren; immers voor die roos doet de
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deurwachter altijd open. Met de roos van Saron in de hand zult gij u de weg banen tot voor de troon
van God zelf, want de hemel zelf heeft niets dat haar in schitterende schoonheid overtreft, en van al
de bloemen, die in het Paradijs bloeien, is er geen, die de lelie van de dalen kan evenaren. Mijn ziel,
neem door het geloof de bloedrode roos van Saron in uw hand, draag haar door het geloof, bewaar
haar door gemeenschap met de Heere, maak haar de uw door dagelijkse waakzaamheid, en gij zult
gezegend wezen boven elke zegen, gelukkig ver boven alle verbeelding. Jezus, wees de mijn voor
eeuwig, mijn God, mijn hemel, mijn alles. 
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