DIE IN DE GEEST ZAAIT, ZAL UIT DE GEEST HET EEUWIGE LEVEN
MAAIEN

Die in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven maaien. Gal. 6:8

Zaaien lijkt een bezigheid, die verlies oplevert, want wij strooien goed koren in de grond om het
nooit meer te zien. Zaaien in de Geest schijnt een zeer denkbeeldige en dromerige bezigheid, want
wij verloochenen onszelf en krijgen er schijnbaar niets voor. Als wij zaaien in de Geest door ons te
beijveren voor God te leven, en te trachten de wil van God te gehoorzamen, en ons erop toe te
leggen Zijn eer te bevorderen, zullen wij toch niet tevergeefs zaaien. Het leven zal ons loon zijn,
zelfs het eeuwige leven. Dat genieten wij hier als wij worden ingewijd in de kennis van God,
gemeenschap met God en vreugde in God. Dit leven vloeit voort als een steeds diepere, steeds
bredere rivier, totdat het ons voert in de oceaan van oneindig geluk, waarin het leven van God het
onze is voor eeuwig en altoos. Laten wij op deze dag niet zaaien in het vlees, want het verderf zal de
oogst zijn, daar het vlees altijd die weg opgaat. Maar laten wij met heilige zelfoverwinning leven
voor de hoogste, zuiverste, en geestelijkste doeleinden, trachtend onze allerheiligste HEERE te eren
door Zijn allergenadigste Geest te gehoorzamen. Welk een oogst zal dat zijn, wanneer wij het
eeuwige leven maaien! Welk een schoven van eindeloze gelukzaligheid zullen worden geoogst! Welk

een feest zal die oogst zijn! HEERE, maak ons zulke maaiers, om Uws Zoons wil.
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