
 

Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 “Voor Iedere Avond”

Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Markus 16:16

Mac Donald vroeg eens aan de bewoners van het eiland St. Kilda, hoe de mens behouden kon
worden. Een oude man antwoordde: “die berouw heeft, zijn zonden verlaat, en zich tot God keert,
zal behouden worden.” “Ja”, zei een vrouw van middelbare leeftijd, “als we het van ganser harte
doen”. “Ja”, zei een derde, “maar met het gebed”; “en”, voegde een vierde er bij: “het moet het
gebed uit het hart zijn”. Een vijfde zei: “en wij moeten waken en zijn geboden bewaren”. Zo droeg
een ieder het zijne bij en in de mening dat ze een goede belijdenis hadden afgelegd, keken ze
allemaal naar de predikant en wachtten op zijn goedkeuring. Maar in plaats dat zij zijn goedkeuring
kregen hadden ze bij hem een diep medelijden opgewekt. Het natuurlijke verstand zoekt altijd een
weg, waarin het zelf werken kan en groot kan worden, maar de weg van de Heere is juist het
tegenovergestelde. Geloven en dopen zijn geen zaken van eigen verdienste of roem; zij zijn zo
eenvoudig, dat alle roem uitgesloten is, zodat vrije genade de palmtak wegdraagt. Misschien bent u,
lezer, nog niet gered! wat is daar de reden van? Denkt u, dat de weg tot behoudenis die hier in de
tekst genoemd wordt, twijfelachtig is? Hoe zou dat kunnen, als God zelf in staat voor de zekerheid
van Zijn eigen woord? Gelooft u dat het te gemakkelijk is?  Waarom probeert u het dan niet? Juist
omdat het gemakkelijk is, kan niemand zich verontschuldigen. Geloven is niets anders dan op Jezus
te vertrouwen, van Hem afhankelijk zijn, je op Hem te verlaten. Gedoopt worden is jezelf
onderwerpen aan de plechtigheid, die de Heere Jezus bij de Jordaan onderging, waaraan de
bekeerden op het Pinksterfeest zichzelf onderwierpen, en waaraan de stokbewaarder in dezelfde
nacht van zijn bekering gehoorzaamde. Het uitwendige teken kan ons niet behouden, maar het is het
zinnebeeld van onze dood, onze begrafenis en opstanding met Jezus, en mag evenmin als het
Avondmaal verzuimd worden. Lezer, gelooft u in Jezus? Vrees dan niet, lieve vriend, u zult zalig
worden. Gelooft u nog steeds niet, bedenk dan, dat er slechts één deur is, en dat, als u daar niet
ingaat, u in uw zonden zult sterven. 
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