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DIE DEZE WEG WANDELT, ZELFS DE DWAZEN ZULLEN NIET
DWALEN

Die deze weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen. Jes. 35:8

De weg der heiligheid is zó recht en effen, dat de eenvoudigste zielen niet kunnen verdwalen, als zij

die aanhoudend volgen. De wereldse wijzen maken veel bochten en kronkelingen, en toch begaan

zij verschrikkelijke domheden en missen zij in het algemeen hun doel. Wereldse handigheid is

armzalige kortzichtigheid, en wanneer mensen die als hun weg kiezen, voert hij hen over duistere

bergen. Begenadigde zielen weten niets beters dan te doen wat de HEERE hen beveelt; maar dit

houdt hen op de koninklijke weg, en onder koninklijke bescherming. Laat de lezer nooit proberen

zich voor een ogenblik door een leugen uit een moeilijkheid te helpen, of door een twijfelachtige

handeling, maar laat hij zich houden midden op de grote weg van waarheid en oprechtheid, dan zal

hij de beste koers volgen, die mogelijk is. Wij moeten ons in ons leven nooit toeleggen op lavéren,

noch dromen van draaierij. Wees rechtvaardig en vrees niet. Volg Jezus en bekommer u niet om de

kwade gevolgen. Als het ergste kwaad door kwaad doen kon worden vermeden, zouden wij, juist

door dat te beproeven, vallen in een kwaad, dat erger is dan enige andere ellende zou kunnen zijn.

De weg van God moet de beste weg zijn. Volg die, ook al denken de mensen, dat ge een dwaas zijt;

dan zult ge waarlijk wijs zijn. HEERE, leid uw dienaren op een effen pad, om hunner vijanden wil.
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