DICHTER NAAR GOD

Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Hosea 11:4

Hoe vaak trekt je hemelse Vader je liefdevol met de koorden van Zijn liefde zachtjes naar Zich toe,
Hij vaak nodigt Hij je uit om eenvoudig en vol vertrouwen in Hem te geloven, maar blijf je
vasthouden aan je wereldse zorgen? Net als Marta raak je verstrikt in drukte en bezorgdheid. Zou
dat je niet juist dichter bij Jezus moeten brengen? Hooor je niet hoe tegen je zegt: “Kom, mijn kind,
vertrouw Mij. Het voorhangsel is gescheurd; kom Mijn tegenwoordigheid binnen en nader
vrijmoedig de troon van Mijn genade. Ik ben het waard om op te vertrouwen; werp al je zorgen op
Mij.” Toch blijven we soms twijfelen en houden we afstand, ook al roept Hij ons met liefde. Op een
ander moment nodigt Hij je uit tot een dieper en intiemer samenzijn met Hem. Er zijn geheime
kamers in Zijn hart die nog voor je gesloten zijn; Jezus nodigt je uit om binnen te komen, maar je
houdt je terug. Schaamte over je koude hart houdt je tegen. Wij zijn allemaal arme geliefden van
onze lieve Heere Jezus, onwaardig om Zijn dienaren te zijn, laat staan Zijn bruiden. En toch heeft Hij
je verheven tot beenderen van Zijn beenderen en vlees van Zijn vlees, verbonden met Hem in een
heerlijk huwelijksverbond. Hierin ligt ware liefde! Maar als je niet luistert naar Zijn zachte trekken,
zal Hij soms lijden toestaan om je dichter bij Zich te brengen. Hij verlangt ernaar je dicht bij Zich te
hebben.
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