DICHTER NAAR GOD GROEIEN

De heiligste mensen, die het meest vrij waren van onreinheid, hebben die onreinheid altijd het
meest gevoeld. Hij wiens kleren het witst zijn, zal de vlekken erop het best waarnemen. Hij wiens
kroon het helderst schijnt, zal weten wanneer hij een juweel heeft verloren. Hij die het meeste licht
geeft aan de wereld, zal altijd in staat zijn zijn eigen duisternis te ontdekken. De engelen van de
hemel bedekken hun aangezichten; en de engelen Gods op aarde, Zijn uitverkoren volk, moeten hun
aangezichten altijd met ootmoed bedekken, wanneer zij denken aan wat zij waren. Zoals je in
nederigheid naar beneden groeit, moet je ook proberen omhoog te groeien, door dichter tot God te

komen in gebed en door een inniger gemeenschap met Jezus te hebben.
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