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DICHT BIJ JEZUS

Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel… zal Ik met u spreken. Exodus 25:22

Het zou ons oprechte verlangen moeten zijn om een ononderbroken gemeenschap met de

hemel te bewaren, want dat is het meest verfrissende dat er onder deze zon bestaat. Deze wereld is

als een dorre woestijn zonder water, tenzij we onze gemeenschap met Jezus levend houden. Zolang

je kunt zeggen dat de Heere de jouwe is, hebben alle dingen hier beneden weinig betekenis. Maar

zodra je daar aan begint te twijfelen en niet meer met God wandelt, is er hier niets dat je

onsterfelijke geest kan bevredigen. Zonder Christus is deze wereld als doornen zonder rozen, als

bitterheid zonder de zoetheid van het leven. Zelfs wanneer je in een gevangenis zou verkeren,

maakt de Heere van deze aarde een hemel, omdat Zijn aanwezigheid je bemoedigt. Daarom is het

van het grootste belang dat je jouw gemeenschap met Christus blijft koesteren. Alleen zo houd je

jezelf vrij van het verval. Heb je veel verantwoordelijkheden in de gemeente, zorg dan dat je die

gemeenschap met Christus behoud, want alleen zo voorkom je dat je dienst een automatisch iets

wordt en je goede werken slechts uit gewoonte worden verricht. Of je nu veel moet lijden of juist

veel hebt om van te genieten, blijf vasthouden aan deze heilige gemeenschap, want anders zal je ziel

al snel veranderen in een dorre vlakte zonder water.
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