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DICHT BIJ JEZUS BLIJVEN

Geen christen is veilig wanneer zijn ziel lui is, en zijn God ver van hem is. Iedere christen is altijd veilig
wat betreft de grote zaak van zijn deel in Christus, maar hij is niet veilig wat betreft zijn ervaring in
heiligheid, en gemeenschap met Jezus in dit leven. Satan valt niet vaak een christen aan die dicht bij
God leeft. Het is wanneer de christen zich van zijn God verwijdert, geestelijk uitgehongerd raakt, en
zich tracht te voeden met ijdelheden, dat de duivel zijn gunstige positie ontdekt. Hij kan soms in
gevecht raken met het kind van God dat actief is in de dienst van zijn Meester, maar de strijd is over
het algemeen kort. Oh dat wij genade mogen ontvangen om nederig te wandelen met onze God!
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