DEZELVE ZAL LEVEN DOOR MIJ

Gelijkenwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leef door de Vader; alzo die Mij eet, dezelve zal

leven door Mij. Johannes 6:57

Jezus heeft gezegd: ‘Degene die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.’ U kunt een arme man
voor het gerecht dagen en zeggen: ‘Hij is een dief, want hij heeft een brood uit mijn winkel gestolen.’
U kunt hem voor diefstal in de gevangenis laten opsluiten, hoewel ik hoop dat u dat niet zal doen als
hij uit honger gestolen heeft, maar u kunt uw brood, als hij dat opgegeten heeft, niet terugkrijgen.
Zo is het ook als u tot Christus gekomen bent en u met Hem gevoed hebt. Hij is de uwe en u zult
door Hem leven. Jezus zegt: ‘Die Mij eet, dezelve zal leven.’ Als u Jezus eenmaal in u hebt, kan geen
dood, geen hel, de tijd, noch de eeuwigheid Hem van u wegnemen. ‘Wie zal ons scheiden van de
liefde van Christus?’ Neem de goddelijke waarheid dan ook in u op. Slik die door voordat iemand kan
komen om die weg te nemen voordat u die opgegeten hebt. Als die eenmaal tot uw ziel is
doorgedrongen, is ze de uwe! Ze zeggen dat het bij het gerecht voornamelijk om het bezit gaat, en
in dit geval gaat het uitsluitend om het bezit, want wat een mens eenmaal gegeten heeft, kan hem
niet meer ontnomen worden. Leg beslag op Christus en Hij zal de uwe zijn. Hij zal uw bezit zijn dat
door het hemelse gerecht nooit betwist zal worden. Dat betekent het dus, het eten van Christus.

Geloven dat wat over Hem geopenbaard is, en Hem dan door een persoonlijk geloof toeé€igenen.
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