
 

Dezelfde boodschap

Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus,
en Die gekruisigd. 1 Korintiërs 2:2

Op een zondag, nadat Spurgeon ongeveer 20 jaar dominee was geweest in de Metropolitan
Tabernacle, herkende hij een Amerikaanse man in zijn gemeente die hem vele jaren eerder had
horen preken. Spurgeon zei dat de bezoeker snel zou zien dat hij dezelfde oude waarheden uit de
Bijbel predikte als in vroeger jaren. Het was niet zo dat Spurgeon eerst over de Heere Jezus en Zijn
kruis preekte en later overging op iets anders. Hij predikte nog steeds over Jezus, over het kruis,
over vergeving, over geloof en vertrouwen in de Heere. Toen vertelde Spurgeon een verhaal over
een man die in die tijd heel bekend was in Londen – Richard Cecil. Op een morgen toen Richard
een jongen was, nam zijn vader hem mee naar de stad en zei hem een tijdje onder een poortje te
wachten tot hij terugkwam. Maar zijn vader had het zo druk en moest zo veel mensen bezoeken dat
hij Richard helemaal vergat! De dag ging voorbij, en ’s avonds ging de vader naar huis. Al snel
werd hem gevraagd: “Waar is Richard?” Toen pas herinnerde hij zich zijn zoon! “Lieve help, ik liet
hem vanmorgen achter onder een poortje, en ik zei dat hij daar moest blijven tot ik hem kwam
halen, waarschijnlijk is hij daar nog steeds.”
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Dus haastten de vader en de andere familieleden zich terug naar de stad, en daar stond de arme
Richard, nog steeds wachtend onder datzelfde poortje! Nadat Spurgeon dit verhaal had verteld, zei
hij dat hij net als de jonge Richard was. Zijn Meester, de Heere Jezus Christus, had hem een
opdracht gegeven, en hij zou blijven waar Jezus hem zei te blijven. En hij zou dezelfde oude
waarheid uit de Bijbel blijven prediken. Hij zei: “Het is Christus waar ik graag over spreek,
Christus Die zondaars liefhad, Die leefde en stierf als hun Plaatsvervanger. Een Rechtvaardige voor
een onrechtvaardige, om ons tot God te brengen. Als je naar de kerk of de zondagsschool gaat, hoor
je elke week over God en Jezus, over het kruis en de zonde. Misschien heb je soms het gevoel dat je
iets anders zou willen horen, maar de boodschap van het evangelie is het belangrijkste wat je ooit
kunt horen. Ook als je een leven lang over deze dingen hebt gehoord, zal er altijd wel iets zijn dat je
nog moet leren. Je zou aan een oudere gelovige kunnen vragen: “Begrijpt u alles van de Heere
Jezus Christus? Begrijpt u de hele Bijbel?” Je zult snel ontdekken dat zelfs de meest ervaren
gelovige nog steeds een leerling is, en dat we nooit te veel kunnen weten over de Verlosser. De
apostel Paulus schreef: “Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus
Christus, en Die gekruisigd.” (1 Korintiërs 2:2).
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