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DEZE ALLEN ZIJN IN HET GELOOF GESTORVEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Deze allen zijn in het geloof gestorven.  Hebreeën 11:13

Lees het grafschrift van al die bijbelheiligen, die voor de komst van onze Heer ontslapen zijn! Het

komt er niet op aan hoe zij gestorven zijn van ouderdom of op een gewelddadige wijze, dit ene punt,

waarin zij allen overeenkomen, is het meest waardig vermeld te worden: "zij zijn allen in het geloof

gestorven." Zij leefden in het geloof; het was hun troost, hun leidsman, hun beweegkracht, hun staf;

en zij stierven in dezelfde genadestaat, de psalm van hun leven eindigende op dezelfde wijze, die zij

zolang reeds hadden gezongen. Zij ontsliepen, niet op het vlees vertrouwende of op hun eigen

verdienste; zij weken niet af van de weg van hun eerste aanneming bij God, maar bewandelden de

weg des geloofs ten einde toe. Het geloof is even veel waard om erin te sterven als om er bij te

leven.  Het sterven in het geloof heeft duidelijk betrekking op het verledene. Zij geloofden de

beloften, die vooraf waren gegaan, en waren verzekerd, dat hun zonden waren uitgewist door Gods

genade. Het sterven in het geloof is ook van toepassing op het tegenwoordige. Deze heiligen

geloofden aan hun aanneming bij God; zij voelden de stralen van zijn liefde, en verlieten zich op zijn

trouw. Het sterven in het geloof ziet ook op de toekomst. Zij ontsliepen in de vaste overtuiging, dat

de Messias zeker komen zou, en dat, wanneer Hij in de laatste dagen op aarde zou verschijnen, zij

uit hun graven zouden opstaan om Hem te aanschouwen. Voor hen waren de smarten des doods

slechts de geboorte–weeën voor een beter leven. Grijp moed, mijn ziel, daar gij dit grafschrift leest.

Uw wandel uit genade, is die van het geloof, en zelden wordt gij door zien verblijd: dit is ook de weg

van de uitnemendste en beste geweest. Het geloof was de loopbaan, waarin deze sterren van de

eerste grootte zich bewogen, zolang zij hier geschenen hebben; en wél u, dat het ook de uwe is. Zie

heden avond opnieuw op Jezus, de Aanvanger en Voleinder des geloofs, en dank Hem, dat Hij u een

even kostbaar geloof heeft geschonken, als aan de zielen, die nu in heerlijkheid zijn. 
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