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DENK AAN DE WEESKINDEREN

De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun
verdrukking. Jakobus 1:27a

Wanneer u voor Jezus wilt zorgen – en u kunt dat doen door zorg te dragen voor één van Zijn
minste broeders – denk dan vooral aan weeskinderen. Want indien Jezus in het gezelschap was
geweest dat van Jeruzalem naar huis ging, zou Hij eigenlijk ook een wees zijn geweest, want Hij was
tijdelijk van vader en moeder verlaten. Veel moeders onder ons bezitten zoveel moederlijke liefde,
dat ze in die omstandigheden gezegd zouden hebben: ‘Ik moet de zorg voor dat vriendelijke,
aanvallige Kind dat nu zonder ouders is op mij nemen. Blijkbaar is Hij hen kwijtgeraakt. Kom hier,
Kind; kom maar bij mij.’ U zou zich gelukkig gevoeld hebben met Hem te kussen en Hem aan uw
hart te drukken. Welnu, u kunt deze liefdesgevoelens voor Jezus ook nu bewijzen door oog te
hebben voor wezen, wáár zij zich ook bevinden. Laat deze kinderen bij u de plaats innemen van het
Kind Jezus. Laat daardoor zien dat de liefde die u voor Jezus voelt als u uw Bijbel leest niet enkel
emotie is, maar toon deze in uw handel en wandel. Gods Geest moge u leiden en helpen om deze
liefde in praktijk te brengen.
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