DEELGENOOT VAN CHRISTUS

Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het

geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Hebreeén 3:14

Geliefde lezer, door het geloof krijg je deel aan Christus en Zijn verdiensten. Ook al ben je
zondig, bedrukt en vol schaamte, toch mag je altijd naar de bron komen die gevuld is met Zijn
kostbare bloed. Daar word je gewassen, witter dan sneeuw, op dat moment krijg je werkelijk deel
aan Christus. Hij nam jouw plaats in als Plaatsvervanger voor jouw zonden. Hij droeg de straf die jij
eigenlijk verdiende, omdat Hij voor onrechtvaardigen zoals jij stierf aan het kruis. Wanneer je in
Hem gelooft, deel je mee in dat liJden - of eigenlijk in de zegen die daaruit voortkomt. Wat Hij
droeg, is nu voor jou beschikbaar. Met dankbaarheid mag je dat grote geschenk voor God brengen,
naar Zijn altaar, de troon van hemelse genade, in gebed, belijdenis en oprechte aanbidding. Zijn
bloed pleit voor ons - niet voor wraak, maar voor genade. Het spreekt krachtiger dan het bloed van
Abel en maakt voorgoed een einde aan onze zonden. Het legt onze angsten te ruste. Wat een
wonder is het om deelgenoot te mogen zijn van Christus, het ultieme Zondoffer. Om als zondaar,
die eigenlijk niets anders verdient dan oordeel, toch vrij voor God te mogen staan en vol vertrouwen

te kunnen zeggen: “Mijn ongerechtigheid is bedekt; ik ben vrij van veroordeling.”
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