DE ZONDE VAN ONWETENDHEID

Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord. Ik zoek U met

mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. PSALM 119:9-10

Telkens weer hebben we met je gesproken over het kostbare bloed van Christus dat reinigt van alle
zonde en over de zegeningen die Jezus je brengt als Hij je Verlosser wordt; maar we moeten je er
ook aan herinneren dat jullie, die belijden in Hem te hebben geloofd en Zijn discipelen zijn
geworden, Hem niet alleen moet bezitten als jouw Meester en Heere, maar dat je alles moet doen
wat Hij je gebiedt. Het geloof moet de wil van de Heiland gehoorzamen en op Zijn genade
vertrouwen. Op het moment dat we christenen worden, die gered zijn door Christus, worden we
Zijn dienaren om al Zijn geboden te gehoorzamen. Daarom is het onze taak om de Schrift te
onderzoeken, zodat we weten wat de wil van onze Meester is. Daar heeft Hij het voor ons in
duidelijke letters neergeschreven en het is een daad van ongehoorzaamheid om deze zoektocht te
verwaarlozen. Door te weigeren te leren wat de wil van onze Heere is, wordt de zonde van de
onwetendheid opzettelijk, omdat we niet de middelen gebruiken waarmee we onderwijs zouden
kunnen krijgen. Elke dienaar van Christus moet weten wat hij moet doen; en als hij het weet, moet
hij het meteen doen. De taak van de christelijke mens is, ten eerste, om de wil van Christus te leren
en, ten tweede, om het te doen. Eenmaal geleerd, is die wil de hoogste wet van de christen, wat zich

er ook tegen lijkt te verzetten.
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