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DE ZEKERHEID VAN JE UITVERKIEZING

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Morgen"
Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God. 1 Thessalonicenzen 1:4

Veel mensen willen er eerst zeker van zijn dat God hen uitgekozen heeft, voor zij op Jezus zien;

maar zij kunnen deze zekerheid op die manier niet ontvangen. Zij is alleen te ontdekken door op

Jezus te zien. Als je zeker wilt zijn van je verkiezing, kun je jouw hart op de volgende manier voor

God verzekeren. Voel je dat je een verloren en schuldig zondaar bent? Ga dan rechtstreeks naar het

kruis van Christus, en zeg dit tegen de Heere Jezus. Zeg tegen Hem dat je in de Bijbel hebt gelezen:

‘Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.’ Houd Hem voor dat Hij Zelf heeft gezegd: ‘Dit is een

betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om

zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.’ Zie op Jezus, en geloof in Hem, dan zul je

het bewijs van je verkiezing onmiddellijk ontvangen. Zo zeker als je gelooft, ben je uitverkoren. Als je

jezelf helemaal aan Christus geeft en op Hem wilt vertrouwen, ben je één van Gods uitverkorenen.

Maar als je stil blijft staan, en blijft zeggen dat je eerst moet weten of je uitverkoren ben, dan weet je

niet wat je vraagt. Ga tot Jezus zoals je bent, al ben je nog zo schuldig. Laat elke nieuwsgierige vraag

met betrekking tot jouw uitverkiezing los. Ga zonder omwegen naar Christus en verberg je in Zijn

wonden. Dan zul je zeker zijn van je verkiezing. Je zult de verzekering van de Heilige Geest dan

ontvangen, zodat je zult kunnen zeggen: ‘Ik weet in Wie ik geloofd heb, en ik ben ervan overtuigd

dat Hij bij machte is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot die dag.’ Christus was erbij toen

God Zijn eeuwige raadsbesluiten nam. Hij kan je zegge of je uitverkoren bent. Je kunt het niet op een

andere manier te weten komen. Ga en stel al je vertrouwen op Hem, en dan zal Hij je antwoorden:

‘Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.’ Als jij Hem

gekozen hebt, lijdt het geen twijfel dat Hij jou gekozen heeft.
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