DE WRAAK KOMT GOD TOE

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Romeinen 12:19

Neem nooit wraak - op geen enkele manier, direct of indirect. Voor elke fout die jou wordt
aangedaan, zegt Jezus: “Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u
op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.” Buig, onderwerp je, wees onderdanig in alle
dingen. Weet je wat de mooiste wraak is die je kunt nemen? Goed doen aan degenen die jou kwaad
doen. Goed spreken over hen die kwaad over jou spreken. Dat raakt hen pas. Ze zullen zich
schamen, en vaak zal het hun kwaad laten uitdoven wanneer ze zien dat jij niet te provoceren bent -
behalve dan tot méér liefde en méér vriendelijkheid. Dit is precies wat christenen zou moeten
kenmerken: niet zeggen “de wet zal je straffen” of “ik zal wraak nemen”, maar: “ik zal verdragen, ik
zal blijven volhouden - tot het einde toe.” Want God heeft Zelf gezegd: “Mij komt de wraak toe. Ik
zal het vergelden.” Het is dus niet aan ons om in eigen hand te nemen wat alleen Hem toekomt.
Zoals Hij jou in Christus alles heeft vergeven, zo mag jij leren om anderen te vergeven die je onrecht
aandoen. Misschien vraag je je af: “Maar hoe vaak moet ik dat dan doen? Drie keer? Vier keer?”
Iemand in de oudheid zei eens dat hij het zelfs zes of zeven keer zou doen. Maar Jezus zei: “zeventig
maal zeven maal.” Dat is een groot aantal... te groot om echt bij te houden. En stel dat je al zou
geprobeerd hebben te tellen, en je het getal bereikt hebt — dan begin je gewoon opnieuw. Blijven

vergeven, net zoals God jou in Christus vergeven heeft.
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