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DE WOONPLAATS VAN HET HART

Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven
doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft,

en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart
zijn. MATTHEÜS 6:19-21

Wordt je dag na dag van de aarde naar de hemel getrokken? Heb je het gevoel dat daarboven een
magneet je hart trekt? Zodat je, als je aan het werk bent in je bedrijf, in je familie met al zijn zorgen,
het niet kunt helpen om een gebed op te zenden tot de Allerhoogste? Voel je deze diepe drang van
iets wat je niet begrijpt, maar wat je ertoe aanzet om gemeenschap te hebben met God boven de
hemelen? Oh! Als dat zo is, wees dan verzekert dat het Christus is die je trekt. Er is een verbintenis
tussen jou en de hemel, en Christus trekt die verbintenis aan en verheft je ziel naar Hem toe. Als je
hart hier beneden is, dan is je schat hier; maar als je hart daarboven is – als al je hoop, je dierbaarste
wensen in de hemelse gewesten zijn – dan is je schat daar duidelijk aanwezig, en de eigendomsakte
van die schat zal worden gevonden in het eeuwige doel van God, waarin hij jou tot Zichzelf
verordineerde om Hem te loven.



Het Spurgeon Archief

Nieuws, preken, overdenkingen en bijbelse dagboeken
Pagina: 2

© Het Spurgeon Archief | Anno Domini 2024

Pagina: 2


