DE WIL VAN GOD

In hun benauwdheid zullen zij Mij ernstig zoeken. Hosea 5:15

We moeten leren om beproevingen met vreugde te ontvangen. Het is geen makkelijke les, maar de
Trooster kan ons dat leren: blij zijn dat God Zijn wil doet. Misschien herken je dit gevoel: je doet iets
wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt, maar iemand van wie je veel houdt wordt er blij van. En
ineens merk je dat die vervelende taak toch licht wordt, gewoon omdat het die ander vreugde geeft.
Of denk aan een moment dat iemand die jij liefhebt ziek is - zou je dan niet wensen dat je zelf even
die pijn of vermoeidheid kon dragen, zodat die ander rust en herstel zou vinden? Alleen al de liefde
maakt dat verlangen mogelijk. Laat datzelfde motief ook je hart richting God beinvloeden. Leer te
zeggen: “Als U er vreugde in vindt, Heere, dan vind ik er ook vreugde in. Als het Uw wil is, laat het
dan ook de mijne zijn. Laat mijn last zwaarder worden, als dat betekent dat U daardoor meer
verheerlijkt wordt.” Het kruis dat je draagt wordt lichter en zelfs zoet, wanneer de Heilige Geest je
hart zo verandert dat jouw wil zich buigt naar de Zijne. Dan kun je leren zeggen, in de geest van

Elihu: “Ik heb Uw straf gedragen, ik zal niet meer verderfelijk handelen.”
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