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DE WET IN HET HART

De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen. Psalm 37:31

Leg de wet in het hart, en de mens is geheel rechtvaardig. Dit is de plek waar de wet moet zijn.

Want dan ligt het, zoals de stenen tafels in de ark, op de plaats die daarvoor bestemd is. In het

hoofd brengt het verwarring, op de rug is het een last, maar in het hart zal het worden het

gehandhaafd. Wat een goede keuze van woorden is hier gebruikt, "De wet zijns Gods"! Als we de

HEERE als onze eigen God kennen, wordt Zijn wet onze vrijheid. God met ons in het verbond maakt

ons gretig om Zijn wil te gehoorzamen en in Zijn geboden te wandelen. Is het voorschrift het

voorschrift van mijn Vader? Dan heb ik er zin in. Wij zijn hier gegarandeerd dat de gehoorzaamheid

in elke stap die het nodig heeft, ondersteund zal worden. Zij zal het goede doen, en zij zal doen wat

wijs is. Een heilige daad is altijd het beste, hoewel het op dat moment misschien niet zo lijkt. We

bewegen langs de grote weg van Gods voorzienigheid en genade als we in de weg blijven van Zijn

wet. Het Woord van God heeft nog nooit een enkele ziel misleid. Zijn duidelijke aanwijzingen om

nederig, rechtvaardig en liefdevol en in de vreze van de HEERE te wandelen, zijn woorden van

wijsheid om onze weg voorspoedig te maken. Het zijn heilige regels om onze kleding schoon te

houden. Hij, die rechtvaardig loopt, loopt zeker.
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