DE WEG NAAR HUIS

Er is een tijd bestemd van zwakheid en ziekte, waarin wij God zullen moeten verheerlijken door te
lijden, en niet door ijverig te werken. Er is geen enkel punt waarop wij kunnen hopen te ontsnappen
aan de scherpe pijlen van de verdrukking; van onze weinige dagen op aarde is er niet één veilig voor
verdriet. Geliefde lezer, stel je genegenheid niet op de aardse dingen, maar zoek de dingen die
boven zijn, want hier zal de mot het bederven en breekt de dief door, maar daar zijn alle vreugden
eeuwigdurend en bestendig. Het pad van moeilijkheden is de weg naar huis. Heere, maak deze

gedachte een kussen voor menig vermoeid hoofd!
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