DE WATEREN ROEREN

Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een vat voor den smelter uitkomen; Spreuken 25:4

God zal de overtredingen van Zijn kinderen bezoeken. Hij zal de gewone zondaars vaak zonder
terechtwijzen door het leven laten gaan, maar Zijn kinderen niet. Als u vandaag naar huis zou gaan
en een aantal jongens met stenen zou zien gooien en ruiten zou zien breken, zou u er zich
misschien niet mee bemoeien, maar als u uw eigen jongen onder hen zou zien, dan weet ik zeker
dat u er hem weghaalt en hem er berouw over zal laten hebben. Misschien wordt de kastijding wel
gestuurd vanwege een nog onontwikkelde zonde, een of andere verborgen vatbaarheid voor het
kwaad. Het verdriet kan bedoeld zijn om de zonde bloot te leggen, zodat u deze kunt bestrijden.
Heeft u enig idee wat voor een duivel u van nature bent? Niemand van ons weet waartoe we in staat
zijn als we aan onszelf worden overgelaten. We denken dat we een goed humeur hebben, een
beminnelijk humeur! We zullen zien! We zijn in vals gezelschap, en worden op zo'n valse manier
geplaagd en beledigd, dat we gek worden van woede, en onze fijne, beminnelijke humeur gaat in
rook op. Is het niet vreselijk om zo driftig te zijn? Ja, dat is het wel, maar als onze harten zuiver
waren, zou geen enkele vorm van drift ze vervuilen. Roer zuiver water zo lang als je wilt en er zal
geen modder opstijgen. Het kwaad is slecht als je het ziet, maar het is net zo slecht als het niet
gezien wordt. Het kan een groot voordeel zijn voor een mens om te weten wat de zonde in hem is,
want dan zal hij zich vernederen voor zijn God en beginnen met het bestrijden van zijn neigingen.
Soms kan er daarom een beproeving worden gestuurd, zodat we de zonde die in ons woont kunnen

onderscheiden en de vernietiging ervan kunnen nastreven.
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