DE VREUGDE VAN DE OVERWINNING

Het strijdperk van de christen is hier op aarde; de zegevierende intocht boven in de hemel. Hier is
het land van zwaard en speer, ginds het land van lauwer en kroon. Hier is het land van de met bloed
en stofbedekte kleren, ginds het land van vrolijk trompetgeschal, van de witte klederen en het
gejuich van de overwinning. O, wat een vreugde zullen de gezaligden beleven, wanneer hun
overwinning volkomen zal zijn in de hemel, wanneer zelfs de dood, de laatste vijand verslagen zal
zijn en Satan als een gevangene aan de zegekar van Christus gebonden zal zijn, wanneer het gejuich
van een algemene overwinning uit de harten van alle verlosten zal opstijgen. Wat een vreugde zal
dat zijn! Reeds hier kennen wij iets van de vreugde van de overwinning. Hebt u ooit geworsteld
tegen het boze hart en uiteindelijk overwonnen? Hebt u ooit te kampen gehad met een sterke
verzoeking en geweten wat het zeggen wil met dankbaarheid te zingen: ” Mijn voeten waren bijna
uitgeweken, maar Uw genade, o Heere! heeft mij gered?” Hebt u ooit, als de christen bij Bunyan,
Apollion te bestrijden gehad en hem, na een krachtig verzet, op de vlucht gejaagd? Dan hebt u een
voorproeve gehad van de hemelse triomf - een denkbeeld van wat de laatste overwinning zal zijn.
God geeft u deze gedeeltelijke overwinningen, opdat zij u herinneren aan de toekomstige. Ga voort
en verover, en laat elke zege, hoewel steeds moeilijker te behalen, u een onderpand zijn van de zege

van de hemel.
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