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DE VREUGDE VAN DE HEERE

Want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. Nehemia 8:11

Degene die ‘de vreugde van de HEERE in zich draagt, vindt daar zijn kracht. Het is precies deze

vreugde die hem sterk maakt als de verleiding komt. Wat zou hem kunnen verleiden? Hij heeft al

meer dan de hele wereld hem zou kunnen bieden in ruil voor verraad. Hij is al rijk – welk onrecht

zou hem nog iets waardevollers kunnen bieden? Hij is al tevreden – welke mooie dingen zouden

hem nog kunnen aantrekken? Hij denkt: ‘Zou iemand als ik vluchten?’. De vreugdevolle christen is

ook bestand tegen vervolging. Iemand die zoveel heeft bereikt als hij, kan zich gemakkelijk

veroorloven om belachelijk gemaakt te worden. “Jullie mogen me belachelijk maken”, zegt hij, “maar

ik weet wat ware godsdienst voor mijn ziel betekent. Jullie spot zal me niet weerhouden van die

parel van grote waarde.” Zo iemand is ook sterk genoeg om verdrukking te verdragen. Voor hem zijn

al deze moeilijkheden hooguit een paar druppels bitterheid in een grote beker vol geluk, die de

zoetheid alleen maar een diepere smaak geven. En die vreugde geeft hem ook kracht in de dienst

van God. Want wat zou iemand die werkelijk gelukkig is in zijn God niet kunnen doen? Met zijn God

rent hij door een legerbende en springt hij over een muur. Hij is zelfs sterk als het op

zelfverloochening aankomt. Aan de God die hem alles heeft gegeven – en voor altijd zijn deel zal

blijven – geeft hij alles terug wat hij bezit, zonder het ooit als verlies te beschouwen. Zijn

kostbaarste schatten legt hij veilig neer in zijn eigen, bijzondere schatkamer: de God van zijn

redding.
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